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|. Bir milletin dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, lisani, akli 
birikimlerinin bir bütünüdür. (Ziya Gökalp) 

ll. İnsanların kendini ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlerdir. (A. Young) 


III. Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır. (Alfred Tozzer) 


IV. Kültür aslında herhangi bir toplumun dininin vücut bulmuş şeklidir. (Thomas Stearns Eliot) 


Kültür tanımlarında ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir topluluğun kendine has davranış ve yaşayış 


tarzıdır. 
B) Kültür, sadece şahsi düşüncenin ürünüdür. 
C) Kültür, örf ve adetlerden meydana gelir. 
D) Toplumun, inançlarından beslenir. 
E) Bir milletin tarihi serüvenidir. 
l. Şehirleşme 


Il. Yazının kullanılması 
Ill. Siyasi ve toplumsal teşkilatlanma IV. Ekonomik alandaki gelişmeler 


Yukarıda verilen açıklamalardan hangileri medeniyet kavramı ile ilgilidir? 


A) Lilvelli 
B) |ilvelV 
C) LiliveiV 
D) Il, Il ve lV 
E) 1,1, lve lV 


Sınıf ortamında kültürün özelliklerini sayma etkinliği yapan öğrencilerden yanlış bilgi verenler elenecektir. Öğrencilerin verdiği bilgiler şöyledir: 

Ahmet: Tarihi süreçte oluşur. 

Kevser: Sabit değil, değişkendir. 

Yaşar: Toplumun olduğu yerde vardır. 

Mehmet: Kendiliğinden oluşur. 

Elif: Dışarıdan aldığı unsurlar konusunda seçicidir. 


Buna göre hangi öğrencinin elenmesi gerekir? 


A) Ahmet 


UJ 


Kevser 
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1. Ünite 


Ziya Gökalp'e göre kültür ile medeniyet ayrı ayrı kavramlardır. Kültür, hars demektir. Hars millidir, medeniyet ise evrenseldir. Kültür, bir toplumun yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerlerdir. Medeniyet ise milletlerarası seviyeye yükselmiş bir kültürün veya birbirine yakın kültürlerin oluşturduğu anlayış, tutum, bilgi, teknoloji, sosyal faaliyetler ile müesseselerin bütünüdür. 


Erol Güngör'e göre kültür; inanç, bilgi, his ve heyecanların bütünüdür. Medeniyetin ürünü olan müesseseler, bu değer ve inançların eserleri olarak ortaya çıkar. 


Nurettin Topçu'ya göre medeniyet, insanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir. Kültür ise bir toplumun kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür. 
Bunlar ilim, sanat, ahlak ve dine ait değerlerdir. 


Yukarıdaki bilgilerden hareketle; 

|. Kültür medeniyetten daha kapsamlıdır. 

Il. Değer ve inançlar kültürün önemli bir parçasıdır. 
Ill. Medeniyet insanlığın çabasıyla ortaya çıkar. 

IV. Kültürün temelini değer yargıları oluşturur. 


yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 


A) Ivell 

B) IlvelV 

C) LiliveiV 
D) Il, Illve lV 
E) LAILI ve lV 


Bir milleti millet yapan değerlerin başında kültür gelmektedir. Dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, akli birikimlerin tamamı kültürü oluşturur. Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aktarılan davranışlar kültür olarak kabul edilir. 


Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 


A) Kültür insan ürünüdür. 

B) Kültür toplumda ortaya çıkar. 
C) Kültür bireyi ön plana çıkarır. 

D) Her toplumun bir kültürü vardır. 
E) Kültür tarihi süreçte oluşur. 
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|. Bir toplumun ya da bütün toplumların geçmişten 
geleceğe taşıdıkları uygarlıktır. 

ll. Bir toplumun kendisidir. 

IIl. Bir insan ve toplum teorisidir. 

IV. Bir dizi sosyal süreçlerin toplamıdır. 


Yukarıda bazı özelliklerinden bahsedilen kavram verilen tanımlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? 


A) Kültürün yükselmesiyle oluşan ve evrensel nitelik taşıyan olgudur. 


B) Toplumsal olarak öğretilip yeni kuşaklara aşılanan davranışlardır. 


C) Bir milletin dini, ahlaki, hukuki, iktisadi, lisani, akli birikimlerinin bütünüdür. 


D) Birtoplumun dininin vücut bulmuş şeklidir. 


E) İnsanın kendini ve tabiatı idare etme yoluyla meydana getirdiği eserlerdir. 


Kültürün özelliklerinden biri tarihi süreç içinde eklemlenerek oluşmasıdır. Bu özellik bağlamında İslam kültür ve medeniyetinin oluşması ve gelişmesinde peygamberler önemli bir rol üstlenmişlerdir. 


Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin bu bağlamdaki rolünü ifade eder? 


A) Herbiri bir medeniyet oluşturmuştur. 


UJ 


Bir bütünün parçaları olmuşlardır. 


U © 


) 

) 

) Toplumlarina öncülük etmişlerdir. 

)  Toplumlarinin en kültürlü insanı olmuşlardır. 
) 


E) Oluşturdukları kültür birbirinden bağımsızdır. 


İslam kültür ve medeniyetinin en önemli kaynağı vahiydir. Vahyi ise insanlara peygamberler duyurmuştur. İnsanlar kültür ve medeniyetin kaynağından uzaklaştıkça Allah (c.c.) peygamberler göndermiştir. 
Böylece kültür ve medeniyet süreklilik kazanmıştır. 


Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Peygamberler İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynağı olmuşlardır. 


B) İnsanlar zaman zaman İslam kültür ve medeniyetinin kaynağından uzaklasmislardir. 


C) Peygamberler İslam kültür ve medeniyetinin oluşum ve gelişiminde önemli role sahiptir. 


D) Peygamberler vahyi insanlara ileterek İslam kültür ve medeniyetine katkıda bulunmuşlardır. 


E) İslam kültür ve medeniyetinin temel kaynağı peygamberlere gönderilen vahiydir. 
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10. 


Bir inanç sistemi olarak İslamiyet; İslam kültür 

ve medeniyetinin kaynağıdır. Bu medeniyet Hz. 

Adem’le (a.s.) başlayıp Hz. Muhammed'e (s.a.v.) 

kadar vahiyle şekillenmiştir. 

Bu bilgilere göre; 

I. İslam medeniyetinin şekillenmesinde peygamberlerin önemi büyüktür. 


Il. İslam medeniyetinin şekillenme aşamalarında peygamberler aynı kaynaktan bilgi almışlardır. 


Ill. İslam medeniyeti şekillenme sürecinde bazen kesintiye uğramıştır. 


yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalniz | 
B) Ivell 
C) Ivelll 
D) Ilve lll 
E) 1,1l ve Ill 


Allah (c.c.), insanların bireysel ve toplumsal hayatlarını kurallara uygun yaşasınlar ve böylece dünya ve ahirette mutlu olsunlar diye peygamberler görevlendirmiştir. Zira bu kurallara uygun bir şekilde yaşanmayan ve kargaşanın egemen olduğu ortamlarda medeni bir hayat tarzından söz edilemez. Peygamberlerin amaçlarından biri de insanların medeni şekilde yaşamalarını ve onların yeryüzünde medeniyet kurmalarını sağlamak için yol göstermektir. 


Verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki metinle ilişkilendirilebilir? 


A) “Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin; sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. O sizi yerden var etti ve size orayı imar etme görevi verdi...” 
(Hud suresi, 61. ayet) 


B) “Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.” (Fâtır suresi, 24. ayet) 


C) ©“... Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ suresi, 107. ayet) 


D) “Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki, insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 165. ayet) 


E) “Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); Rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu...” (Bakara suresi, 37. 
ayet) 
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İlk peygamber Hz. Âdem'den (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed'e (s.a.v.) kadar bütün peygamberler vahyin ışığında insanlara yeryüzünde fıtrata uygun medeniyetler kurmanın yollarını göstermiştir. İlk insan Allah'ın (c.c.) hitabı ile terbiye olmuş ve iman nuru ile aydınlanmıştır. Bu nedenle insanlık tarihi, ilkellikten medeniyete doğru bir ilerleme değil; medeniyetin kaynağından sapma ve ona yeniden dönülmesi şeklinde biçimlenmiştir. Vahyin kaynağına dönmeleri için insanlığa peygamberler gönderilmesiyle İslam medeniyeti süreklilik kazanmıştır. 


Metinden hareketle; 

|. İslam medeniyetinin oluşumunda vahiy önemli 
bir yere sahiptir. 

Il. İslam medeniyeti Hz. Âdem (a.s.) ile başlar. 

Il. İnsanlar dönem dönem İslam medeniyetinden uzaklaşmıştır. 

IV. Bütün medeniyetlerin kaynağı vahye dayalıdır. 


yargılarından hangisine/hangilerine ulaşılabilir? 


A) Yalniz | 
B) Yalnız IV 
C) Ivelll 
D) II velV 
E) |ilvelli 


Tarihi süreç içerisinde Peygamberler önemli toplumsal değişimlerde aktif rol almışlardır. Peygamberler, dini ve kültürel kişilikleri, dini tecrübeleri ile toplumun yerleşmiş geleneksel kültürü ve sosyal yapısı üzerinde köklü değişimler gerçekleştirmişlerdir. Peygamberlerin gönderiliş gayeleri olan teblig ve irşat görevi, toplumun sosyo-kültürel yapısında degişimi zorunlu kılmıştır. Peygamberler, başta devlet olmak üzere aile, eğitim, hukuk, dini hayat ve daha birçok sosyal yapıyı yeniden inşa etmişler/etmeye çalışmışlardır. 

Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiş olabilir? 


A) Tarihi süreçte kültür nasıl oluşmuştur? 


B) Kültür ve medeniyetin ortaya çıkışında Peygamberlerin rolü nedir? 


C) Peygamberler toplumsal hayatın hangi alanlarında değişim sağlamışlardır? 


D) Peygamberlerin tebliğ görevi dışındaki görevleri nelerdir? 


E) Dinin kültür ve medeniyet üzerindeki etkileri nelerdir? 
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14. 


Öğretmen sınıfta peygamberlerin İslam kültür ve medeniyetindeki yerini ve önemini anlatırken tarihi sıralama içerisinde peygamberlerden örnekler verdi. 
Konuyu tamamlarken de son olarak (I) bahsetti. 
Çünkü (11) dedi. 

Öğretmenin konuşmasındaki numaralı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 


A) Hz. Âdem'den (a.s.) bu peygamber İslam kültür ve medeniyetinin başlangıcı kabul 


edilir. 


B) Hz. Musa'dan (a.s.) bu peygambere de 


ilahi kitap verilmiştir. 


C) Hz. İbrahim'den (a.s.) bu peygamberin üç dinde de önemli yeri 


vardır. 


D) Muhammed'den 
(s.a.v.) 


bu peygamber ile 
İslam kültür ve medeniyeti olgunlaşmış ve kemale ulaşmıştır. 


E) Hz. Nuh'tan (a.s.) bu peygamber insanligin ikinci atası kabul 


edilir. 


Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam kültür ve medeniyetini Hz. Âdem'den (a.s.) itibaren oluşan vahye dayalı ilkeler üzerine yeniden inşa etmiştir. İslam medeniyeti peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v.) ile birlikte olgunlaşmış ve kemale ulaşmıştır. 
Peygamberimiz Veda Hutbesiyle asırlar öncesinden günümüz insanının sorunlarına çözüm olabilecek nitelikte öğütler vermiştir. 


Veda Hutbesinde yer alan; 


|. Emanetlerin sahiplerine eksiksiz verilmesi, 
Il. Kan davalarına son verilmesi, 

IIl. Bütün Müslümanların kardeş ilan edilmesi, IV. Hiçbir insanın diğerinden üstün olmaması, V. Can, mal ve namus emniyetinin sağlanması, 


ilkelerinden hangileri tüm medeniyetlere yol gösterici niteliktedir? 


A) ivelli 

B) IvelV 

C) IyiliveV 
D) 1,11, Ive lV 
E) 1 1l,Wvev 
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I. İslam medeniyeti Hz. Muhammed (s.a v.) ile olgunlaşmıştır. 

II. Hz. Muhammed (s.a.v.) döneminde Mekke'deki dini hayatta köklü değişimler olmuştur. 

II]. Hicretin ilk yıllarında Medine'deki bütün insanlar İslamiyet'i kabul etmiştir. 

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlar arasındaki sınıf ayrımını ortadan kaldırmıştır. 

V. Hz. Muhammed (s.a.v.) ekonomik hayata müdahale etmemiştir. 


İfadelerden doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazıldığı zaman aşağıdaki siralamalardan hangisi oluşur? 


A) Y-DY-DY 
B) D-DY-DY 
C) D-Y-D-Y-D 
D) D-D-Y-Y-D 
E) Y-Y-D-D-Y 


Hz. Muhammed (s.a.v.), ticari bilgi ve becerisi sayesinde Medine'de Müslümanlara ait bir pazar kurmuş, şehrin ticari hayatında önemli rol üstlenmiş ve böylece Medine'nin ticaret hayatındaki yerini pekiştirmiştir. Çünkü ticaret şehir hayatının yönetilmesinde en önemli unsur olarak görülmektedir. 
Medine Pazarı'nda yeni kurallar ve İslami esaslar geçerli olmuştur. Örneğin tüccarların önceden yer tutması ve orayı parsellemesi yasaklanmıştır. Diğer pazarların aksine burada vergi alınmaması büyük bir ticari adım olarak kaydedilmelidir. Gerek tüccarı kendine çekme gerekse ucuz mal satılmasından dolayı müşteri yoğunluğuna sahip olma gibi avantajlar elde eden Medine Pazarı, Müslümanların medeni hayata dâhil olmasını sağlamıştır. 


Bu paragraftan çıkarılabilecek genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Medine Pazarı Müslümanların en önemli geçim kaynağı olmuştur. 


B) Medine Pazarı'nda sadece Müslüman olanlar ticaret yapmıştır. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam medeniyetinin ticari alanda gelişmesine katkı sağlamıştır. 


D) Hz. Muhammed (s.a.v.) ticarete Medine Pazar"nda devam etmiştir. 


E) Şehirleşmede Medine Pazarı'nın önemli bir yeri vardır. 
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1. Ünite 


|. Ey İnsanlar! Cahiliye döneminin faizli alışverişleri 
kaldırılmıştır. 

Il. Ey İnsanlar! İnsanların mallarını eksik teslim etmeyin, değerlerini düşürmeyin, bedellerini eksik ödemeyin. 

Il. Ey İnsanlar! Sizi uyarıyorum, herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. 

IV. Ey insanlar! Aldatarak, hile yaparak, gasp ederek insanların haklarını zayi etmeyin, zayiine sebep olmayın. 

V. Ashabım! Kefil borçlu gibidir. Borcun ödenmesi gerekir. 


Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İslam kültür ve medeniyetini şekillendiren sözlerinden hangisi farklı bir alanla ilgilidir? 


A) | 
B) ll 
C) Ill 
D) Iv 
E) V 


— Ashab-ı suffede egitim öğretim faaliyeti yapması 

— Müslümanlar arasında kardeşlik sözleşmesi yapması 

— Yahudilerle barış antlaşması yapması 

— Bazı sahabilerden yabancı dil öğrenmelerini istemesi 

— Fethedilen yerlerdeki kültürel mirasa zarar verilmemesini istemesi 


Peygamberimizin bu faaliyetleri aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 


> 


İslam kültür ve medeniyetine katkıları 


UJ 


Yabancı dil öğrenmeye verdiği önem 


U O 


) 

) 

) Eğitim ve öğretime verdiği önem 

) Sosyal ilişkiler konusundaki hassasiyeti ) 


E) Savaşyerine barışa verdiği önem 
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İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarını çok iyi öğrendiğini söyleyen biri aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş olur? 


A) İslam kültür ve medeniyetinin ana kaynakları arasında Kur'an ve sünnet vardır. 


B) Akl-ı selim, insanın hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. 


C) Havass-ı selime İslam kültür ve medeniyetinin kaynakları arasında yer alır. 


D) Müslümanlar farklı kültür ve medeniyetlerle etkileşime girmekten kaçınmışlardır. 


E) Duyu organlarıyla elde edilen bilgilerin ilim ve sanata katkısı bulunmaktadır. 


İslam, Müslümanları insanlığın ortak evrensel mirasına sahip çıkmaya teşvik eder. Bu nedenle İslam'ın getirdigi değişim, kendinden öncekini yok etmek üzerine kurulmamıştır. Önceki birikimin Kur'an ile sünnet ışığında yeniden yorumlanması, güncellenmesi ve batıl inançlardan arındırılması şeklinde gerçekleşmiştir. İslam medeniyeti, kültürel farklılıkları Tevhid ilkesi doğrultusunda dengelemiş ve hiçbir toplumsal grubu ötekileştirmemiştir. Kültür ve medeniyet havzalarının yetenekleri, enerjileri, tecrübeleri ve birikimleri, İslam kültür ve medeniyetine doğru akmıştır. Bu sayede İslam ilim ve düşüncesine dayalı olarak gelişen yeni ve özgün medeniyet anlayışı, asırlar boyu evrensel medeniyet kervanının öncüsü olmuştur. Böylece İslam kültür ve medeniyeti zirveye ulaşmıştır. 

Metne göre İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi 


yoktur? 


A) İnsanlığın farklı tecrübelerinden istifade etmesi B) İlmeve âlimlere değer vermesi 

C) Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmesi 

D) Diğer medeniyetlere Tevhid ilkesi doğrultusun- 


da değer vermesi 


E) Fethettiği bölgelerdeki kültürel mirası yok sayması 
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22. 


İnsanın varoluş nedenini, aklın önemini ve işlevini, toplumsal kuralları açıklar. İnsanın Allah (c.c.) ile insanlarla ve diğer mahlükatla ilişkilerinin ölçülerini belirler. Aile, toplum ve devlet düzeni gibi hayatın her alanında insana rehberlik eder. İslam'a göre ideal insan modelini tanımlar. Bu sayede Müslümanlar, ilişkilerinde ifrat ile tefrite düşmekten sakınır ve hayatı ölçülü biçimde yaşarlar. 

Metinde İslam kültür ve medeniyetinin kaynaklarından hangisi açıklanmıştır? 


A) Akl-ı selim 

B) Kur'an ve sünnet 

C) Beş duyu (Havâss-ı selime) 
D) Örf ve adetler 

E) Diğer kültür ve medeniyetler 


İnsanın hayvan ile melek arasında yaratıldığını belirten Gazali, onun her iki tarafın da (hayvani ve meleki) güç ve özelliklerini taşıdığından söz eder. İnsanın en temel farkı düşünen bir varlık olmasıdır. Bu yönüyle insan yaratılış gayesini ve eşyanın hakikatini kavrar. 


Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? 


A) “Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah, büyük lütuf sahibidir.” (Enfâl suresi, 29. ayet) 


B) “Andolsun, Allah'ın Resulünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” 
(Ahzâb suresi, 21. ayet) 


C) “Onlar, amelleri, dünyada da, ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur” (Âl-i İmrân suresi, 22. ayet) 


D) “Allah, size (hükümlerini) açıklamak, size, sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 26. ayet) 


E) “Eyiman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.” 
(Mâide suresi, 35. ayet) 
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Örf ve 
Adetler 


Diğer 
Kültür ve 
Medeniyetler 





Yukaridaki kavram haritasinda bos birakilan yere hangi ifade yazilmalidir? 


A) İslam Kültür ve Medeniyetinin Esasları 


U 


İslam Kültür ve Medeniyetinin Unsurları 


U © 


) 
) 
) İslam Kültür ve Medeniyetinin Özellikleri ) Islam Kültür ve Medeniyetinin Kaynakları ) 


m 


İslam Kültür ve Medeniyetinin Konuları 


İslam medeniyeti, İslam dinini kabul eden halkların birlikte oluşturduğu medeniyetin ortak adıdır. İslam medeniyetini oluşturan bazı kaynaklar vardır. Bu kaynaklardan biri de akl-ı selimdir. 


Aşağıda verilen ayetlerden hangisi İslam medeniyetinin temel unsurlarından biri olan akl-ı 


selim ile ilişkilendirilemez? 


A) “Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbimiz! Sen bunu boş yere yaratmadın, seni tenzih ve takdis ederiz. 
Bizi cehennem azabından koru!” derler” (Âl-i İmrân suresi, 191. ayet) 


B) “Düşünüp hakikati anlayasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.” (Bakara suresi, 
242. ayet) 


C) “Kim de Allah'a ve peygamberine itaatsizlik eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar, onun için alçaltıcı bir azap vardır.” (Nisâ suresi, 14. ayet) 


D) “Bu (din), Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.” (En'âm suresi, 126. ayet) 


E) “O, dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nâil olmuş demektir. Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.” (Bakara suresi, 269. ayet) 
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26. 


İslam, Müslümanları insanlığın ortak evrensel mirasına sahip çıkmaya teşvik eder. Bu nedenle İslam, kendinden öncekini yok etmek üzerine kurulmamıştır. Önceki birikimin Kur'an ve sünnet ışığından yeniden yorumlanmasını, güncellenmesini ve batıl inançlardan arındırılmasını istemiştir. Bunun gereği olarak da hiçbir toplum ve grubu ötekileştirmemiştir. 


Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir? 


A) İslam'ın Diğer Medeniyetlere Yaklaşımı B) İslam'ın Gelişimi 

C) İslam Medeniyeti 

D) İslam Medeniyeti ve Müslümanlar 

E) İslam ve Medeniyet İlişkisi 


Müslümanlar, antik dünyanın bilim ve düşünce eserlerini İslam dünyasının ortak ilim ve kültür dili olan Arapçaya aktarmışlardır. (1) Kültür ve medeniyet havzalarının yetenekleri, enerjisi, tecrübeleri ve birikimleri, İslam kültür ve medeniyetine doğru akmıştır. (2) Böylece İslam bilim ve düşüncesine dayalı olarak gelişen özgün medeniyet anlayışı, asırlar boyu evrensel medeniyet kervanının öncüsü olmuştur. (3) İslam kültür ve medeniyetinin zirveye ulaşması; Arap, Türk, İran, Hint, Afrika, Malay gibi farklı toplulukların katkılarıyla gerçekleşmiştir. (4) Bu başarı İslam'ın, insanlığın farklı tecrübelerinden istifade etme anlayışı, evrensel bakış açısı ve ilme verdiği değeri gösterir. (5) Bunun sonucu olarak da İslam, sınırlarına kattığı toplumlar arasında çekişme olmamıştır. 


Yukarıdaki parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? 
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1. Ünite 


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27. Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin s 30. |. İlkelerini Kur'an'dan almıştır. 
özellikleri arasında gösterilemez? * Il. Evrenseldir. 
° III. İnsanın, Kur'an çerçevesinde yaşamasını öngör- 
> müştür. 


A) Bireysel sorumluluklarla birlikte toplumsal 


ği , IV. İnsanı merkeze alır. 
sorumluluklara önem verir. 


V. Bilim ve teknolojinin gelişmesinde önemli katkıla-B) İnsanı yeryüzündeki en üstün varlık olarak rı olmuştur. 


kabul eder. 


Yukarıdakilerden hangileri İslam kültür ve medeniyetini diğer medeniyetlerden ayıran farklar arasında yer alır? 


C) Adalet ve müsamahaya büyük önem verir. 


D) Amacı insanı dünya ve ahiret mutluluğuna 


kavuşturmaktır. 
E) Kendini korumak için diğer medeniyetlerin A) IveV miraslarından uzak durur. : B) 1, ilivelV l C) 1,11, H ve lv 
D) Il, II, Vvev 
E) 1,1, ill, Wve V 


28. İslamiyet'in etkilendiği kültürlerden biridir. Mürekkebi keşfetmişler ve ipek üzerine yazı yazmışlardır. 
Tahta baskı kalıplarıyla icat ettikleri basit matbaa Türkistan üzerinden Bağdat'a ulaşmıştır. Matematik ve astronomi alanında birçok gelişmelere imza atmışlardır. Manyetik pusulayı icat etmişler, bazı mineralleri ilaç olarak kullanmışlardır. Bu medeniyet akupunktur geleneği ile de ünlüdür. 


Yukarıda bazı özellikleri verilen bu medeniyet aşağıdakilerden hangisidir? 
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A) Mezopotamya 
B) Mısır 

C) Çin 

D) Yunan 

E) İran 


Bakalım kaç net yapmışız? 


29. Tarih boyunca medeniyetler ve kültürler karşılıklı etkileşim içinde olmuşlardır. İslam Medeniyeti de kendi dışındaki medeniyetleri çeşitli alanlarda etkileyip geliştirmiştir. 





Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin 


Avrupa'yı etkilediği alanlardan biri değildir? CEVAP ANAHTARI 





A) Astronomi | 
B) Kâğıt ve matbaa 
C) Güzel sanatlar ve mimari 
D) Resim ve heykelcilik 
E) Dil ve edebiyat : 
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„1 Kerim 
İnteraktif Kur'an! 
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